
drs. A. P. Witlox

res. luitenant-kolonel der Limburgse jagers b.d.

B. J. C. Dibbets
Een vergeten generaal

Het ideaal van de Verenigde Ne-
derlanden was in de loop der eeu-
wen vaak een illusie, soms werke-
lijkheid, maar nooit dood. Ander-
halve eeuw geleden viel het weer
eens in duigen. In het zuiden ont-
stond na enig geharrewar de staat
België, waarvan de wapenspreuk
l'Union fait la force vaker illusie
dan werkelijkheid leek te zijn.
De breuklijn lag mentaal gezien
bij de grote rivieren, al drongen
de grote mogendheden ons ten
slotte een staatsgrens op, die ver-
dacht veel leek op de frontlijn van
1648, het einde van de Tachtigja-
rige Oorlog.
In Limburg en vooral in Maas-
tricht bestond omstreeks 1830
veel sympathie voor de idee zich
los te maken van het noorden.
Maastricht heeft een relatief grote
bijdrage geleverd aan de totstand-
koming van het nieuwe België.
Een aanzienlijk aantal personen,
afkomstig uit de burgerij van
Maastricht, heeft zich daarvoor
ingezet. In Maastricht waren de
tradities van Brabant en Luik, het
moderne liberalisme en het ou-
de vertrouwde katholicisme, van
meer belang dan de band met de
vesting, die in 1632 voor het noor-
den werd veroverd door stadhou-
der Frederik Hendrik. Deze was
indertijd via de Maas op weg naar
Brussel, de hoofdstad der Neder-
landen, gegaan. Ook toen bleef
een Oranje als „Heer der Neder-
landen" een illusie. De vrede van
1648 bezegelde de tweedeling van
de Nederlanden. Gedeelten van
Vlaanderen, Brabant en het hui-
dige Limburg behielden de onder
Frederik Hendrik opgelegde en
als grievend ervaren status van ge-
neraliteitsland.
Voor de opbloei van gevoelens

van aanhankelijkheid en trouw
aan Koning Willem I was de perio-
de van opname in diens Konink-
rijk der Nederlanden (1815-1830)
te kort. Klonk hier niet in 1813 het
lied Von der Maas bis an die Me-
mel? Sprak de Maastrichtse bur-
gerij geen Frans? Kortom: toen in
het begin van de 19e eeuw het na-
tionalisme ontwaakte en men zich
emotioneel wilde binden aan een
staat, dan was dat aan de voor-
avond van de Belgische Opstand
in Maastricht aan het zuiden.

De standvastigheid van één man,
de vestingcommandant, heeft dat
verhinderd. Terwijl veel militai-
ren Willem I ontrouw werden,
hield generaal Chassé de citadel
van Antwerpen en generaal Dib-
bets Maastricht. Dibbets werd
erom verguisd; een eeuw na de
Belgische Opstand sprak men in
Maastricht nog kwaad van hem.
Tijdens de crisis en de Tweede
Wereldoorlog werd hij vergeten.
Zijn naam siert in Maastricht geen
straat, geen plein, geen brug. Al-
leen een cenotaaf staat op het ter-
rein van de Tapijnkazerne, leeg
en onopgemerkt.

Generaal Dibbets

Bernardus Johannes Cornelis
Dibbets werd op 7 september 1782
geboren als zoon van de stads-
bouwmeester van Arnhem. Op
l mei 1796 trad hij als cadet in
dienst bij het leger van de Bataaf-
se Republiek en bleef 43 jaren on-
afgebroken in dienst, tot zijn dood
op 29 maart 1839. Als luitenant
diende hij te Zutphen, in Zeeland
en in Duitsland. In 1805 was hij in-
gedeeld bij de garde jagers van
het leger van de raadspensionaris

Rutger Jan Schimmelpenninck.
Van 1806 tot 1810 duldde keizer
Napoleon een Koninkrijk Hol-
land. Koning Lodewijk benoemde
Dibbets in 1807 tot kapitein-com-
mandant van de koninklijke gar-
de, nam hem op in de ,,Orde der
Unie", bevorderde hem in 1809
tot luitenant-kolonel en belastte
hem met het commando over de
vesting Delfzijl. Later in dat jaar
richtte Dibbets op verzoek van de
koning van Holland in Amersfoort
een regiment lichte infanterie op.
In 1810 ging hij in Franse dienst
over.

Generaal Dibbets, geportretteerd door
P. Barbiers

Na het herstel van de Nederlandse
onafhankelijkheid in 1813 richtte
Koning Willem I, die toen nog de
titel Souverein Vorst had, weer
een Nederlands leger op. Hij ge-
lastte alle Nederlanders onmid-
dellijk ontslag uit Franse dienst te
nemen. Dibbets deed dat op 15 fe-
bruari 1814 en werd een van de
adviseurs van de soevereine vorst
bij de samenstelling en inrichting
van wat nu de Koninklijke land-
macht heet. Op 11 maart 1814
werd hij met behoud van zijn rang
van kolonel voorlopig benoemd
tot inspecteur der infanterie. Op
21 april werd hij definitief inspec-
teur der infanterie onder bevorde-
ring tot generaal-majoor.

Inmiddels was Napoleon van zijn
ballingsoord Elba ontsnapt en
ontstond een nieuwe Franse drei-
ging. Gedurende ruim drie maan-
den, de zg. honderd dagen, hiel-
den de Franse legers de geallieer-
den opnieuw bezig. Op 18 juni
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1815 leed Napoleon een definitie-
ve nederlaag bij Waterloo. Drie
dagen later gaf hij zich over, waar-
na hij naar Sint Helena werd ver-
bannen. Tijdens de honderd da-
gen bezette Dibbets een front-
commando in de Ardennen. De
beslissende slag vond echter te
Waterloo plaats. Koning Willem l
schatte Dibbets' verdiensten zo
hoog dat hij hem benoemde tot
ridder 3e klas in de Militaire Wil-
lemsorde.
Van 1819 tot 1829 was generaal
Dibbets provinciaal commandant
van Limburg met als standplaats
Maastricht. Daar was ook het 5e
groot militair commando geves-
tigd dat de provincies Limburg en
Luik omvatte. Dibbets fungeerde
er tevens als inspecteur der infan-
terie en commandant van de 4e di-
visie infanterie.

Maastricht was in 1830 een stad
met ruim 22.000 inwoners. Het
was een van de belangrijkste ves-
tingen van het koninkrijk en had
een garnizoen van 2300 man.
Commandant van het 5e groot mi-
litair commando en tevens gar-
nizoens- en vestingcommandant
was luitenant-generaal Gerhard
Heinrich von Heidring, afkomstig
uit Hessen en als zovelen van zijn
landgenoten in vreemde krijgs-
dienst getreden. Hij diende sinds
1815 het Koninkrijk der Neder-
landen. Hoewel hij -- ondanks
zijn 80 jaren — zeker niet lijd-
zaam toekeek bij de eerste activi-
teiten van het muitziek gespuis1,
achtte Dibbets zijn oude baas on-
geschikt om het crapule beige2 het
hoofd te bieden. Hij liet niet na
het departement van oorlog in
Den Haag van zijn ongerustheid
in kennis te stellen. Op 19 septem-
ber 1830 werd von Heidring op
non-actief gesteld. Onder bevor-
dering tot luitenant-generaal werd
Dibbets tot zijn opvolger be-
noemd met de instructie „niets
onbeproefd te laten om Zijner Ma-
jesteits gezag in het Groot Mili-
tair Commando en in de Vesting
1 Mondelinge overlevering, opgetekend door
schr.
2 Zie'.
1 l' H. van der Kemp (zie lit.opgave, a.).

Maastricht te handhaven en te
doen eerbiedigen".3 Dat heeft hij
gedaan.

Maastricht

In 1815 stelde het Congres van
Wenen de oostgrens van Limburg
vast. Het bevestigde het Neder-
landse bezit van de vestingen
Venlo en Maastricht en bracht
heel de Maas onder het gezag van
Koning Willem I. Deze stond erop
dat in de grondwet van 1815 de
herinnering aan de 17 Nederlan-
den gestalte kreeg door de creatie
van een nieuwe provincie met de
oude naam: Limburg.
Een door het nieuwe gezag be-
noemde commissie van notabelen
werd geraadpleegd over de nieu-
we situatie. Deze schikte zich met
wat gemor onder dat nieuwe ge-
zag. Bij gebrek aan een alternatief
werd Willem I door de bevolking
geaccepteerd. Slechter dan aan
het einde van de Franse tijd kon
het immers niet worden!
In Maastricht was men de lasten
van de oorlogen van met name de
laatste jaren van de Franse tijd
goed moe. Men verwachtte van
Willem I handhaving van orde en
rust en herstel van de welvaart.
Als „Koning-koopman" kreeg hij
erkenning en medewerking, zeker
uit ondernemerskringen. In Maas-
tricht was men bijzonder ver-
heugd toen de Zuid-Willemsvaart
in augustus 1826 feestelijk in ge-
bruik werd genomen. Het noor-
den volgde de koning kritiekloos;
in het zuiden was het politieke be-
wustzijn echter al heel wat vol-
wassener.
In de kringen van liberalen en ka-
tholieken groeide echter kritiek.
De liberalen vonden Willem te au-
toritair, de katholieken vonden
hem te protestant. Door een mon-
sterverbond tussen die twee groe-
pen, gesloten in 1828, werd de
Belgische Opstand mogelijk.

In Maastricht werd het ongenoe-
gen over den Hollander al in 1821
duidelijk. Onder leiding van bur-
gemeester Jean Fran§ois Henne-
quin verzette men zich tegen de
verplichting een stadsschutterij op

te richten en te financieren. De
koning ontsloeg de burgemeester
en daagde hem voor het gerechts-
hofvan Luik. Surlet de Chokier —
later regent van België — bezorg-
de de koning een juridische neder-
laag. Hennequin c.s. werden vrij-
gesproken, waarna Maastricht
de „overwinnaars" een feestelij-
ke terugkeer bereidde. Deze af-
faire berokkende 's konings aan-
zien veel schade. Het werd hem
ook kwalijk genomen dat de eer-
ste St. Servaasprocessie onder het
nieuwe bewind niet — zoals onder
de capitulatie van 1632 — rond
het Vrijthof mo.cht trekken, maar
zich tot het strikt kerkelijke ge-
bied moest beperken.
In de schutterij kwestie wist de ko-
ning van geen wijken, maar hij
kon niet verhinderen dat het offi-
cierskorps voornamelijk uit leden
van de oppositie ging bestaan. Al-
leen luitenant jhr. mr. Henri Ernst
van Panhuys, heer van Haren,
werd als betrouwbaar beschouwd;
hij werd in 1832 de schoonzoon
van generaal Dibbets.

De liberale, anti-regeringsgezinde
stroming werd steeds sterker. Wil-
lem slaagde er niet in tactvol met
de oppositie om te gaan. Vooral
de personvrijheid was een steen
des aanstoots.

Staat van beleg

De juli-revolutie van 1830 bracht
in Parijs de liberale burgerij aan
de macht. De reactionaire Karel
X werd vervangen door Ie Roi ci-
toyen. Brussel volgde op 25 augus-
tus. Tegen relletjes, uitgelokt na
opvoering van de revolutionaire
opera La muette de Portici werd
door politie of garnizoen nauwe-
lijks opgetreden. Een uit de ge-
goede burgerij samengestelde
burgerwacht herstelde de orde,
tooide zich met de Brabantse
kleuren en achtte zich in staat op
voet van gelijkheid met de Hol-
landse koning te onderhandelen.
Ook Namen en Luik kwamen eind
augustus onder controle van een
burgerwacht. Textielarbeiders uit
Verviers verstoorden de markt te
Aubel; een militaire patrouille uit
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Maastricht arresteerde er een
aantal.
Dibbets trad te Maastricht meteen
zeer kordaat op. Met spoed bracht
hij de vesting in staat van verdedi-
ging. Geldgebrek speelde hem
daarbij parten, maar hij werd
daarbij vooral gehinderd door de
directeur der fortificatiën die zijn
taak had verwaarloosd. Op aan-
drang van Dibbets werd de hoog-
bejaarde luitenant-generaal Croi-
set op non-actief gesteld.
De Maasbrug werd ondermijnd en
streng bewaakt; de scheepvaart
gecontroleerd door een bewapend
schip. Ook trof de garnizoenscom-
mandant direct een aantal maatre-
gelen om zijn verbindingen met
Aken, Venlo en 's-Hertogenbosch
veilig te stellen. Hij liet bij de
stadspoorten geschut plaatsen en
bracht de forten Willem en Sint
Pieter in staat van verdediging.
De relschoppende leden van
de stadsschutterij werden gearres-
teerd. Op 15 november 1830 ge-
lastte generaal Dibbets de ontwa-
pening van de stadsschutterij. De
officieren vroegen en kregen eer-
vol ontslag.
Op 28 en 30 september trachtte
men vanuit Maastricht de citadel
van Luik te bevoorraden. Uitge-
zonden konvooien werden door
muiters tot terugkeer gedwongen.
Verontrust over allerlei berichten
over deze en andere revolutionai-
re woelingen kondigde Dibbets op
4 oktober voor Maastricht de staat
van beleg af. Het reglement op de
sluiting en opening van de stads-
poorten werd verscherpt, op de
wallen werden palissaden gesteld,
geschut werd in gereedheid ge-
houden. Voortaan legerde dag en
nacht een paraat bataljon infante-
rie op het Vrijthof. Militaire op-
stellingen werden voor burgers
verboden terrein, de vaart op de
Maas naar Luik werd gestaakt.
Op alle uitvalswegen kwamen
personen en zaken onder scherpe
controle. ledere burger moest
voor zes weken levensmiddelen in
voorraad nemen met het oog op
een eventuele belegering; de her-
bergen deden al om 21.00 uur de
tap toe.
Dibbets' vastberadenheid de „re-

bellie" het hoofd te bieden en de
vesting in staat van verdediging te
brengen, ontmoedigde velen. Zij
verlieten Maastricht om elders
met meer kans op succes de Belgi-
sche Opstand te gaan steunen.
Het rood-wit-blauw hoog hou-
dend, raakte Dibbets steeds meer
geïsoleerd. De citadel van Luik
gaf zich op 6 oktober over, in Has-
selt hees men de Brabantse drie-
kleur op 4 oktober, te Diest al op
25 september en de „Hollanders"
ontruimden op 2 oktober Roer-
mond.
Dibbets had goede redenen om
zijn plaatsvervanger, generaal-
majoor N.J. Daine te wantrou-
wen. Zij hadden samen nog onder
Napoleon gediend, dronken sa-
men meer dan één dröpke in de
Groote Sociëteit aan het Vrijthof
en waren verslaafd aan het kaart-
spel. Toen Dibbets van Daine's
sympathie voor de Belgische zaak
overtuigd was geraakt, trachtte
hij nog diens loyaliteit te kopen
door zijn drank- en speelschulden
te betalen; tevergeefs. In Maas-
tricht beraamde een revolutionair
comité onder leiding van Daine
aanslagen op enkele stadspoorten
voor de nacht van 18 oktober
1830. Men had medestanders on-
der de officieren van het garni-
zoen, de sleutels van tuighuizen
en kruitmagazijnen en voldoende
sympathisanten onder de burgerij
en in de achterbuurten. Nadat de
poorten van binnenuit waren ge-
nomen, zouden troepen van bui-
ten Maastricht voor het „voorlo-
pig bewind" in bezit nemen.
Op 4 oktober 1830 kwam te Brus-
sel een „nationaal congres" bij-
een dat een onafhankelijke Belgi-
sche staat proclameerde. Deze
„onafhankelijke natie" werd door
de kroonprins erkend, die daar-
mee suggereerde dat hij wel iets
voelde voor een eigen kroon en
troon in de Zuidelijke Nederlan-
den. De prinselijke proclamatie
werd te Maastricht precies op 18
oktober bekend en veroorzaakte
bij de rebellen grote verwarring;
de voorgenomen aanslag werd af-
geblazen.
Dibbets aarzelde niet langer en
zorgde ervoor dat Daine naar

Utrecht werd overgeplaatst. Deze
diende echter een verzoek tot eer-
vol ontslag in, maar nog voor hem
dat was verleend, vertrok hij uit
Maastricht en stelde zich aan het
hoofd van het Belgische Maasle-
ger. Voor dat leger capituleerde
na een kort gevecht de vesting
Venlo op 11 november 1830. Heel
Limburg was daarmee onder Bel-
gisch gezag gebracht; alleen de
provinciale hoofdstad was nog in
handen van koningsgezinden. In
Maastricht hield generaal Dibbets
stand, maar met moeite. Zijn
kleine garnizoen was gekrompen
door desertie en ontslagen. De
burgerij en „het volk" waren vol-
komen onbetrouwbaar, de stads-
schutterij was ontbonden. Op 26
oktober gaf Dibbets zijn steun en
toeverlaat, de kapitein der mi-
neurs Jean Jacques Hennequin,
de controle over de stedelijke po-
litie. De burgerij moest alle wa-
pens en munitie inleveren. Op 21
november bereikte de hertog van
Saxen-Weimar na een indrukwek-
kende tocht vanuit Breda met een
grote troepenmacht Maastricht.
De opstandelingen hadden het
niet gewaagd hem iets in de weg te
leggen. Na zodoende versterking
te hebben gekregen, zond Dibbets
„mobiele colonnes" door het
Limburgse Land. Deze haalden
overal de Belgische vlaggen in,
die echter na hun terugkeer bin-
nen de vesting weer even vrolijk
werden uitgestoken.
Koning Willem I had intussen de
bemiddeling van de grote mo-
gendheden ingeroepen in wier op-
dracht hij zich aan het hoofd had
gesteld van het Verenigd Konink-
rijk der Nederlanden. Deze be-
gonnen hun interventie met het
afkondigen van een wapenstil-
stand, die op 26 november 1830
ook voor Maastricht van kracht
werd. Nog meer Maastrichtena-
ren verlieten hun geboortestad
om het voorlopig bewind hun
diensten aan te bieden: zo ver-
trokken onder meer N.J. Cruts,
later advocaat-generaal te Luik,
Jean Fran9ois Hennequin, ex-bur-
gemeester, later plaatsvervan-
gend gouverneur te Hasselt en
C. V. Hennequin jr., later secreta-
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ris van de Regent van België. In
Tongeren wachtte een compleet
„Tribunal de Maestricht" de be-
vrijding van de provinciale hoofd-
stad af. Charles de Brouckère jr.,
ex-commandant van de Maas-
trichtse stadsschutterij, werd mi-
nister van oorlog voor België en
later burgemeester van Brussel.
Meer dan 1500 gezinshoofden
verlieten Maastricht; velen maak-
ten naam in het nieuwe België.
Van Belgische zijde werd het be-
stuur over de provincie Limburg
nu georganiseerd onder baron
F.K.A. de Loë de Mheer als gou-
verneur. Slechts enkele dorpen
onder het bereik van het geschut
van de vesting Maastricht onttrok-
ken zich aan diens gezag. Belgi-
sche vrijscharen, o.a. de brigade
La Victorieuse, kwartierden zich
in op het Limburgse platteland en
bezorgden de dorpelingen en de
inwoners van de kleine stadjes
heel wat overlast. Generaal Lam-
bert Nypels trachtte zijn geboor-
testad in te sluiten. Door actieve
patrouillegang wist Dibbets dit te
voorkomen; daarbij stond zijn ca-
valerie onder commando van rit-
meester Lucas Nypels, de broer
van Lambert.
Zo ontstonden er in de winter
van 1830-31 heel wat gevechten,
o.a. te Meerssen, Scharn, Heer,
Caberg, Smeermaas en Rekem.
Met Oud-en-nieuw werd er zelfs
groot alarm geslagen omdat meer
dan 8000 man Maastricht be-
dreigden. Zonder artillerie maak-
ten de Belgen echter geen schijn
van kans en Dibbets was actief ge-
noeg om zich niet te laten verras-
sen. Op 19 januari 1831 beval hij
zelfs een uitval naar het kasteel
Caestert, de woning van Charles
de Brouckère jr. De Belgen wis-
ten het kasteel te behouden en de
„Hollanders" te verdrijven. In dit
gevecht verdienden heel wat Hol-
landers hun Militaire Willemsor-
de. Op de fuseliers Clausse en
Eugster werden zelfs lofdichten
uitgegeven! Men was in die dagen
erg scheutig met het uitreiken van
de Ridderorde voor moed, beleid
en trouw. Iedereen die metter-
daad aan gevechten had deelge-
nomen werd door Dibbets voorge-

dragen. Hij heeft alle hem trouw
gebleven officieren later de felbe-
geerde onderscheiding bezorgd.
Kapitein J.S. Hoeksema werd be-
noemd in de orde van de Neder-
landse Leeuw. Hij was de hele pe-
riode van de staat van beleg com-
mandant van het fort Sint Pieter
en kreeg de onderscheiding niet
vanwege zijn moedige daden,
maar omdat het langdurige ver-
blijf in het vochtige fort de trouwe
kapitein ernstige reumatiek had
bezorgd!
Een commissie van goede dien-
sten wist namens de grote mo-
gendheden pas in maart 1831 de
wapens rond Maastricht werkelijk
te laten rusten. Tijdens de onder-
handelingen had Dibbets zich van
vrije verbindingen met Aken en
's-Hertogenbosch weten te verze-
keren. Vanaf het voorjaar 1831
kon hij zich betrekkelijk veilig
voelen. De afkondiging van de
staat van beleg had de positie van
de garnizoenscommandant ver-
stevigd. Na het vrijwillige of ge-
dwongen vertrek van onbetrouw-
bare burgers en militairen kon hij
de vesting goed onder controle
houden. Hij bleef voortdurend
bedacht op een „staatsgreep" van
binnenuit, maar daartoe ontbrak
het de Maastrichtenaren nu aan
leiding, financiën, wapens . . . en
moed. De door de mogendheden
opgelegde wapenstilstand belette
de Belgen met een groot offensief
de status quo te verstoren. De
vrij korpsen konden door actieve
patrouillegang uit de buurt wor-
den gehouden.
Onderhandelingen — in Londen
- leidden tot de „januari-proto-

collen" van 1831 waarin de schei-
ding tussen Noord en Zuid werd
vastgelegd. Koning Willem I ac-
cepteerde dit resultaat van de
door hem zelf uitgelokte interven-
tie. De Belgen echter verwachtten
dat hun nieuwe koning Leopold
van Saxen-Coburg, schoonzoon
van de Franse koning en broer van
de prins-gemaal van koningin Vic-
toria, meer voor hen uit het vuur
zou kunnen slepen en bleven aan-
spraak maken op Maastricht,
Limburg, Luxemburg en Staats-
Vlaanderen. Toen de mogendhe-

den hierop ingingen en in juni de
januari-protocollen aan een revi-
sie onderwierpen ten gunste van
de Belgen, kwam Willem in het
geweer. Hij riep het noorden te
wapen en mobiliseerde tegen de
„trouweloze Belgen" voor het
eerst een Noordnederlands natio-
naal gevoel. De Tiendaagse Veld-
tocht van 2 tot 12 augustus 1831
werd een groot militair succes.
Toen na een gevecht voor Leuven
de weg naar Brussel open lag,
dwong een Frans leger de Noord-
nederlanders echter weer tot een
wapenstilstand.
Tijdens de Tiendaagse Veldtocht
trachtte Dibbets in samenwerking
met de Prins van Oranje het Belgi-
sche Maasleger onder Daine te
Hasselt te omsingelen. Generaal-
majoor Van Boecop nam vanuit
Maastricht Tongeren, maar het op
de vlucht geslagen Maasleger was
toen al gepasseerd op weg naar
Luik. Vlagvertoon in heel Zuid-
Limburg tot Valkenburg en Vaals
toe had het gebruikelijke — kort-
stondige— resultaat. Ten gevolge
van de door de mogendheden op-
nieuw afgekondigde wapenstil-
stand van 12 augustus, keerden
alle Noordnederlandse troepen op
hun uitgangsstellingen terug. Op
Maastricht en Sint Pieter na kwam
heel Limburg weer onder Belgisch
gezag.
Koning Willem kreeg op 24 okto-
ber 1831 voordeliger protocollen.
Onder heftig verzet van de afge-
vaardigden uit Limburg meende
de Belgische regering deze te
moeten aanvaarden. Willem aan-
vaardde ze niet! Die halsstarig-
heid leidde tot een impasse. De
staat van oorlog bleef van kracht;
tegelijkertijd hield men zich aan
de wapenstilstand. Deze werd
zelfs op 23 december 1832 niet
verbroken toen een Frans leger
generaal Chassé uit de citadel van
Antwerpen verdreef; Belgische
en Hollandse troepen zagen werk-
loos toe.
De staat van beleg bleef van
kracht voor Maastricht. Daar,
110 km van de dichtstbij gelegen
Nederlandse vesting 's-Hertogen-
bosch, hield Dibbets, sinds 1835
baron, het rood-wit-blauw hoog
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tot de „Eindregeling" van 1839,
het verdrag van Londen. Hij hield
de vesting, geplaagd door inciden-
ten op zijn verbindingswegen, ge-
chicaneer in de eindeloze onder-
handelingen, ernstige moeilijkhe-
den met de Maastrichtenaren,
problemen met de clerus en tel-
kens weer opduikende geruchten
over een dreigende aanslag op de
stad.

Toen Willem zich in 1839 einde-
l i jk bereid verklaarde de 24 arti-
kelen van oktober 1839 toch maar
te accepteren, ontketenden de
Belgen een grootscheeps diplo-
matiek offensief tot behoud van
Limburg. Ten slotte werden de
betwiste gebieden gedeeld. Bij de
„Eindregeling" van april 1831
bleef Luxemburg een onafhanke-
lijk groothertogdom met Willem
als groothertog. Hij moest echter
dulden dat het Franssprekende
deel van zijn groothertogdom een
Belgische provincie werd. De ves-
ting Maastricht werd aan de
Noordnederlandse staat toegewe-
zen. Daaruit volgde de deling van
de ene provincie Limburg langs de
Maas; er ontstonden een Belgisch
en een Nederlands Limburg.

Slot

Luitenant-generaal Bernardus Jo-
hannes Cornelis baron Dibbets
heeft het resultaat van zijn plichts-
betrachting niet mogen meema-
ken; hij stierf op Goede Vrijdag
29 maart 1839, 57 jaar oud, en
werd met militaire eer op 2 april
begraven op het protestante ge-
deelte van de algemene begraaf-
plaats aan de Tongerseweg. De
familie was er vertegenwoordigd
door de oudste zoon, Eugène A.
baron Dibbets en twee schoon-
zoons: jhr. mr. Henri E. van Pan-
huys en de kapitein der genie Pie-
ter H. van der Kemp sr. De ko-
ning, die zijn trouwe generaal op
25 november 1835 in de adelstand
had verheven, wilde hem een ere-
plaats bereiden. Op zijn bevel
werd Dibbets herbegraven in één
van de door hem zo standvastig
behouden vestingwerken. Op 29
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mei werd het stoffelijk overschot
van de baron buiten de Bosch-
poort ter aarde besteld in Bastion
C, voortaan „Bastion Dibbets"
genaamd. De koning liet er een
eenvoudig monument op plaat-
sen.
Na het besluit van 1867 tot ont-
manteling van de vesting werd op
verzoek van Petrus Regout het
eerst aan de noordzijde van de
stad met het slopen van de ves-
tingwerken in de nabijheid van de
Nieuwe Bosche Fronten begon-
nen om zo de moderne industrie
wat meer ruimte te verschaffen.
De Zuid-Willemsvaart alsmede
de spoorlijn Hasselt-Maastricht
wrongen zich daar met moeite
door de vestingwerken heen. Ter
wille van de toegankelijkheid tot
het station Boschpoort had de ge-
nie al in 1855 dwars door Bastion
C een zogenaamde poterne ge-
construeerd in het verlengde van
de Boschstraat. De zuidelijke in-
gang van die poterne werd gemar-
keerd door het Dibbetsmonu-
ment, dat na 1867 — na het slopen
van de hoofdwal -- een stukje
moet zijn verplaatst.
In 1873 drong Petrus Regout aan
op een nieuwe weg naar Smeer-
maas. Het ministerie van oorlog
zorgde ervoor dat het monument
weer precies boven het graf werd
geplaatst, waarna de nieuwe weg
erlangs kon worden gelegd. De
Zuid-Willemsvaart werd ter plaat-
se recht getrokken, waartoe de
kazemat van Bastion C moest ver-
dwijnen. In de onmiddellijke na-
bijheid van de openbare weg werd
het Dibbetsmonument een object
waarop sommige Maastrichtena-
ren hun chauvinisme konden bot-
vieren. Lange tijd heeft een deel
van Maastricht zijn eigenliefde in
negatieve zin vertaald in een af-
keer van „Holland en de Hollan-
ders". De Hollander-bij-uitstek
was heel lang Dibbets, over wie
men tot omstreeks 1930 nog gru-
welijke verhalen wist te vertellen.
Zijn monument buiten de Bosch-
poort kreeg danig te lijden van
vandalisme. Zo was het bv. in de
familie Schaepkens-van Riempst
gebruik dat er 's zondags na de
hoogmis in de Sint Servaas naar

De lege graftombe van Dibbets op het
terrein van de Tapijnkazerne

het monument werd gewandeld;
daar kregen de zonen van pa op-
dracht Dibbets „in de zeik te zet-
ten".4

In 1925 kwam in de gemeenteraad
van Maastricht een verplaatsing
van het Dibbetsmonument aan de
orde. Tegenover het slachthuis
diende een veemarkt te worden
aangelegd op het volkomen te
egaliseren Bastion C. Het college
van burgemeester en wethouders
wilde met de raad van gedachten
wisselen over een nieuwe, waardi-
ge plaats voor het monument. Tot
verbazing van het college liet een
groot deel van de raad zich door
de heer Jules Schaepkens-van-
Riempst verleiden de generaal —
86 jaar na diens overlijden — met
schimpscheuten en verwijten te
overladen. B & W wisten ten slot-
te niet beter te doen dan met me-
dewerking van het ministerie van
defensie het monument te laten
overbrengen naar militair terrein.
Op kosten van het rijk werd op 10
augustus 1927, des nachts om de
burgerij niet te verontrusten, het
monument overgebracht naar de
Tapijnkazerne. Men heeft zich
echter niet de moeite getroost
lang en diep te graven naar de kist
met het stoffelijk overschot: de
ruimte onder de cenotaaf op het

/.K- '
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terrein van de Tapijnkazerne is
leeg! Dibbets rust hoogstwaar-
schijnlijk nog in zijn oorspronke-
lijke grafkelder in Bastion C.
Daarop is later de veemarkt aan-
gelegd. Die markt was al opgehe-
ven toen op die plek in 1982 een
van de pijlers werd geconstrueerd
voor een nieuwe Maasbrug; die
pijler zou wel eens op de kist van
Dibbets kunnen staan!
Er ontstond nogal wat deining
over een naam voor die nieuwe
brug. Een prijsvraag leverde 110
verschillende voorstellen op.
Hoewel de naam Dibbetsbrug
driemaal werd genoemd, was
Maastricht toen nog niet bereid
een „Hollander", een generaal
nog wel, op waarde te schatten.
Het lokale chauvinisme zet zich
op zijn slechtste momenten nog al-
tijd graag tegen „Holland" af,
anti-militarisme is de waan van de
dag en sinds de „verbeelding aan
de macht" kwam is het historische
besef in diskrediet geraakt.
Toch accepteerde de stad in 1987

graag het „Generaalshuis", eens
de woning van Dibbets aan het
Vrijthof, als cultureel centrum. Is
het, inmiddels ruim 150 jaar na
Dibbets' dood, niet tijd de fanta-
sieloze naam Noorderbrug te ver-
vangen door „Generaalsbrug" of
„Dibbetsbrug"? Vele generaals
gaven hun naam aan een straat in
Maastricht: garnizoenscomman-

danten, belegeraars, verdedigers,
bevrijders. Een pijnlijke omissie
in die reeks is de naam van man
die de vesting Maastricht en daar-
mee Nederlands-Limburg voor
het Koninkrijk der Nederlanden
behield: luitenant-generaal Ber-
nardus Johannes Cornelis baron
Dibbets, bevelhebber van die ves-
ting van 1830 tot 1839.
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