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bijeenkomsten hangen gewoon op het prikbord 
op de basis en iedereen is welkom.
‘Voor goden en vaderland’ kan zo langzamer-
hand het motto van het Amerikaanse leger zijn. 
Inmiddels zijn er heksenkringen op 26 militaire 
bases in binnen- en buitenland, van Fort Polk  
in Louisiana en Fort Wainwright in Alaska, tot 
Kadena Base in Okinawa en Fort Barrancas in 
Florida. Voor Amerikaanse troepen in Duitsland 
werd plaatselijk een hogepriesteres aan- 
getrokken en heksen vochten mee in  
Afghanistan en Irak. Het aantal heksen in  
het leger wordt op vierduizend geschat, maar 
op formulieren vulden slechts 1.511 leden van 
de U.S. Air Force en 354 van de U.S. Marines 
‘Wiccan’ in in het vakje ‘religieuze voorkeur’. 
Over de landmacht en marine zijn geen cijfers 
bekend; niet alle heksen durven uit de  
bezemkast te komen. 

‘What’s next?!’, eiste een zuidelijk Congreslid 
van het Pentagon te horen. ‘Tanks met offer-
dieren aan boord voor satanische rituelen? 
Rastafarians die hun rituele marihuana in hun 
rantsoenen eisen?’ Eén keer werd het stenen 
altaar op de weide bij Fort Hood in elkaar 
geslagen, waarna de bevelvoerder van de basis 
er een hek omheen liet zetten en wachters 
posteerde. Het leger staat pal achter zijn 
religieuze minderheden en volgens het Army 
Handbook for Chaplains zouden verzoeken om 
erkenning van de Kerk van Satan, Black Judaism, 
Scientology en de Tempel van Set ook in 
overweging genomen worden. De wereldvrede 
zou er ook mee gediend zijn: het is immers 
goed voor vechtende groepen overal ter wereld 
om te zien hoe in het Amerikaanse leger 
minderheden harmonieus samenwerken.

‘Satansgebroed,’ gromt pastor Robert Roper. 
Maar dat vindt hij van boeddhisten ook. En van 
werklozen en homo’s en al helemáál van 
Beyoncé in die blote jurkjes. En van nog heel 
veel andere dingen, maar ik ben al op weg naar
de deur.  n

Hocuspocus Linda Polman

Amerikanen wantrouwen hun overheid, 
maar nergens in Amerika met meer 

overtuiging dan in de zuidelijke staten.  
De wapenbeperkingswetten die Washington 
D.C. bekokstooft vat men in het zuiden op als 
een aanval op alles waarin ze geloven én op 
hun persoonlijke gezondheid. ‘Een man die 
zonder wapen de deur uitgaat vat kou’, dat 
weet iedere cowboy. 
Pastor Robert Roper van de Lake Livingston 
Church of God in Polk County, Texas, voegde 
aan de zuidelijke haat tegen Washington een 
voor mij nieuwe gelaagdheid toe. ‘Zou ú een 
regering vertrouwen die gelooft dat bomen  
een ziel hebben?’

Niet-begrijpend staarde ik hem aan, tot het 
kwartje viel: de pastor refereerde aan de in 
Texas steeds opnieuw oplaaiende controverse 
rondom Fort Hood, Amerika’s grootste militaire 
basis bij het stadje Killeen. Fort Hood was de 
allereerste basis waar de U.S. Army hekserij 
erkende als minderheidsreligie. Uitgerekend 
daar, in het kloppende hart van de Amerikaanse 
Bible Belt, mogen legerheksen van de Fort Hood 
Open Circle met hun rituelen de natuurgoden en 
ja, ook de ziel van bomen en struiken, vereren.

Zonder al te veel ceremonieel kreeg de heksen-
kring in 1997 een mooi stukje weide nabij de 
basis toegewezen om er hun heilige grond te 
stichten. Sindsdien organiseren de wiccans twee 
keer per week avondcursussen over maancycli 
en de betekenis van de heksensabbat, waar 
steeds een man of vijftig op afkomt. Bij volle 
maan en op acht heilige dagen roepen ze op 
hun weide de geesten van het vuur, de wachters 
van de Zuidelijke Poorten van Gorias en de 
Vuursalamanders op om zich te manifesteren.

 Onlangs was het weer de nacht van de Imbolc, 
om de oostenwind en de heerschappij van de 
lichtmaagd Brigit te vieren. Brigit wekt de 
slapende zaden en laat de sappen stromen. 
Lange mantels werden uit de kluisjes gehaald 
en tot in de vroege ochtenduren sprongen de 
militaire heksen achter hun hogepriesteres aan 
over het kampvuur. Aankondigingen van 

ANDERE OGEN


